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andaag	een	blog	over	sporten.	Ik	kwam	op	het	idee	voor	deze	blog,	op	het	

moment	dat	sport	door	corona	niet	mogelijk	was.		Hierdoor	kwam	ik	op	het	
idee	om	een	rondje	te	lopen	langs	lege	velden	waar	ik	vroeger	gesport	heb,	en	
waar	ik	nu	nog	steeds	sport.		
	

			 		 	 			
	
Ik	ben	begonnen	met	voetballen	bij	de	F-jes	van	DRL.	Daar	was	ik	keeper.	Dit	
heb	ik	tot	mijn	8ste	gedaan,	maar	de	stap	naar	de	oudere	jeugd	was	moeilijk	en	
er	was	toen	nog	geen	g-voetbal.		
	

				 		 	
	
Ik	ben	een	andere	sport	gaan	zoeken	en	dat	werd	tafeltennis,	bij	FVT.	Maar	
voetbal	bleef	toch	trekken,	dus	toen	er	g-voetbal	kwam	ben	ik	overgestapt	naar	
VV	Hillesluis.	Daarmee	ben	ik	helaas	gedwongen	gestopt	omdat	ik	last	kreeg	
van	mijn	knieën		
	
Wel	heb	ik	een	seizoenkaart	bij	Feyenoord,	waar	ik	dus	regelmatig	op	de	
tribune	zit.		
	



Inmiddels	had	ik	honkbal	als	kijk	sport	ontdekt.	Gezellig	op	te	tribune	kijken	en	
een	praatje	maken,	een	wedstijd	duurt	gemiddeld,	2,5	uur	dus	tijd	genoeg	om	
elkaar	te	leren	kennen	en	een	leuk	en	gezellig	gesprek	te	hebben.	In	de	zomer	
zit	ik	veel	bij	Neptunus	honkbal	te	kijken.	
	
Ook	heb	ik	een	reis	gemaakt	naar	New	York	om	daar	een	aantal	wedstijden	van	
de	New	York	Yankees	te	bekijken.	Dus	honkbal	bleef	wel	een	sport	die	me	erg	
bleef	boeien.		Met	een	bewegingscoach	van	Pameijer	ben	ik	op	bezoek	geweest	
bij	een	honkbalclub	die	zou	starten	met	g-honkbal,	helaas	ging	dat	niet	door.	
	
Maar	jaren	later	krijg	ik	te	horen	dat	er	in	Portland	g-honkbal	gestart	zou	
worden.	En	daar	bij	de	Portland	Poema’s	speel	inmiddels	nu	ruim	5	jaar.	Alleen	
is	het	aanbod	van	wedstrijden	laag,	doordat	er	weinig	g-teams	zijn.	
	

	 	 	
	
Inmiddels	lijkt	corona	aardig	teruggedrongen	en	kijk	ik	al	weer	op	t.v.	naar	
Koreaans	honkbal	en	voetbal	uit	Duitsland	en	Portugal.	
	
En	Hiep	Hiep	Hoi,	zelf	ben	ik	ook	2	weken	geleden	weer	begonnen	met	
honkbaltraining...	
	

	


