
Hallo, 

 

 

In dit blog wil ik jullie meenemen naar Rotterdam als Havenstad.  

Zo ga ik normaal gesproken graag naar de havendagen voor de gezelligheid maar zeker ook om daar 

mooie actie foto’s te maken van activiteiten op en rond het water.   

   

 

Ook van af de Helena, waar we vaak voor worden uitgenodigd en Spido maak ik graag foto’s. 

Zo zie je Rotterdam ook eens van een andere kant. 

Wat vaak verrassende en mooie plaatjes oplevert. 

    

 

Helaas liggen deze activiteiten voor een groot deel stil. 

Maar ook nu in coronatijd kun je vanaf de kant nog altijd geniet van de rivier, in Rotterdam ben je er 

nooit ver vandaan. 

Met een camera of telefoon in je hand, kun je zelf ook mooie foto’s maken en een leuke middag 

beleven. 

 



 

    

Als de rivier echt te ver is, kijk dan ook naar mijn volgende blogs. 

Wat daar laat ook nog foto’s zien van dicht bij huis. 

                                     

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


