
Hallo,  

 

Met dit blog ga ik terug naar het jaar 1993. Maart ’93 ging ik voor eerst nadenken wat 

ik na school wilde gaan doen. Het werd een stageplek op de Kapelburg. Ik heb daar 

eerst een half jaar lang, 3-wekelijks op verschillende werkprojecten stagegelopen. 

 

        
 

Uiteindelijk bleef een combi groenverzorging en administratief werk over. Na een 

tijdje werd de groenvoorziening lichamelijk te veel voor mij. Maar vond ik mijn weg in 

de horeca. Na mijn verhuizing naar IJsselmonde, heb ik daar ook mijn werk vervolgd 

in een restaurant de Markt en later Prokino. 

 

Ik merkte dat horecawerk lichamelijk toch te zwaar was. Gelukkig kwam er iets moois 

op mijn pad. 

 

Al enkele jaren gaf ik voorlichting op scholen via stichting Mee. Aan toekomstige 

begeleiders vertellen over verschillende onderdelen van mijn leven, werk, wonen en 

hobby’s. En hoe de begeleiding er voor mij er uitziet. 

 

Via de lokale raad op de Kapelburg heb ik gelijk toen Pameijer begon met een 

centrale cliëntenraad, mezelf aangemeld en erin gegaan.  

 

Door Thijs, een oude bekende van de Kapelburg en mijn jobcoach Margo ben ik op 

het spoor geraakt van ervaringsdeskundigheid voor VG bij Pameijer.  

 

    
 

En dat werk doe ik nu nog steeds. Van de Centrale Cliëntenraad heb ik inmiddels na 

10 jaar afscheid genomen. Door de Coronacrisis werk ik nu veel thuis. Beeld 



vergaderden, telefonisch interviews, werken aan blogs. Meedoen aan online 

activiteiten op Samen online. 

 

 
 

Bij Pameijer heb ik vaak de kans gehad om te ontdekken waar voor mij 

mogelijkheden lagen en mijn talenten. Ik ben blij dat ik die kansen ook met veel 

plezier heb kunnen grijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


